
W. Sluiter ( Amersfoort 1873 – 1949 Den Haag ) 

‘Joh heeft beet; Bij de kapper onder begeleiding van den grammophone;  De eerste les’ 

3 potloodtekeningen uit een serie van 5. 

Afmetingen resp. 13 x 17,5 cm, 13 x 17,5 cm en 17 x 13 cm 

 

     

 

Uit : Willy Sluiter, Gentleman –kunstenaar, catalogus behorend bij de Sluiter tentoonstelling in Het 

Dordrechts Museum, 1999 

‘Sluiter verkoos het leven van zijn naaste omgeving. Vanaf het begin vond hij zijn onderwerpen 

dichtbij, namelijk bij de mensen van zijn tijd. De werkende mens, sport, plezier en ontspanning waren 

de onderwerpen van Sluiter en dat zouden ze zijn hele leven blijven.’ 

Terwijl zijn collega kunstenaars en vrienden nog volgens de traditie van de Haagse School werkten, 

portretteerde Willy Sluiter als sinds begin 1900 op frivole wijze de mens en zijn alledaagse 

bezigheden. De 3 getoonde tekeningen zijn hier mooie voorbeelden van. Op lachwekkende en 

treffende wijze legt hij zwemprestaties, een dansende barbier en een vispoging vast.  

Prijs per stuk : euro 850,- 
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